
Goedenavond dames en heren  
  
Hierbij wil ik mijn zorg uit spreken over de wolf. Ik ben boos voel mij machteloos bij het 
zien van mijn buurmannen hun dode en verscheurde  schapen. Ook durf ik mijn 
kleinkinderen niet alleen in mijn tuin te laten spelen. Ben bij iedere wandeling met mijn 
hondje Storm zeer allert en dat is maar goed ook want maandag liep de wolf op 100 
meter van mij. Ben omgekeerd en terug naar huis gegaan. Beste mensen doe er iets aan 
  
Een ongeruste beppe (oma) 
 


